
 

 

 

“Allen die op God vertrouwen, 

zullen niet beschaamd worden” 

(n.a.v. Psalm 25:2-3) 

 

 

Liturgie bij de dankdienst voor het leven van  

onze innig geliefde moeder,                       

vrolijke (overgroot)oma,  

en onze levenslustige en innemende tante en vriendin 
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Vrolijk–van Weezel 
weduwe van Arie Vrolijk 
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* 24 december 1916 te Den Haag             † 24 januari 2015 te Harderwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  30 januari 2015 

  Luctor et Emergo te Oldebroek 

  Thema dienst: ‘De weg van vertrouwen’ 

  Voorgangers: Erik Kolleman (namens Luctor), Ds. C.C. Stavleu en Joshi van Veen 

 

 



 

 Welkom, Votum, aansteken kaarsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Openingslied; over licht op onze levensweg   (Nieuwe Liedboek 634) 
 

 

 

Licht moge stralen in de duisternis,  

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is!  

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  

U zij de Glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

U zij de Glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, U zij alle eer!  

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  

U zij de Glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 

en zegt telkenkere: "Christus overwint." 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; 

niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebed: we danken voor het leven van onze moeder, (overgroot)oma, tante en vriendin,      

we danken voor wie zij was én is voor ons,  

we bidden om de kracht en troost van de Heilige Geest in deze periode van rouw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We belijden zingend ons geloof   (Opwekking 402) 
 

 

 

 

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U met heel mijn wezen, Heer. 

Voor uw troon geknield bewijs ik, U hulde en eer.               

Vader, Zoon en Geest, ik eer U; U bent volkomen één. 

Al mijn liefde en aanbidding is voor U alleen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein:   U, die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd. 

In uw liefde zijn wij één; aanbidden wij U alleen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig bent U volkomen rein. 

Heilig God, laat heel mijn leven tot eer van U zijn.                                                          

Vader, Zoon en Geest, ik dank U; buig mij vol eerbied neer. 

Hoog verheven God ontvang nu, mijn liefde en eer. 



 

 In Memoriam; door Marieke Bakker-Vrolijk (kleindochter, namens de hele familie) 

Op de achtergrond klinkt ‘I need Thee every hour’ (trouwlied Frank & Nanny) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We zingen over Gods uitnodiging, te leven en Hem te vertrouwen zoals een kind   (Opw. 687) 
 

 

 

 

Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 

 

 

 

 

 

Heer toon mij Uw plan, maak door Uw geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt 

als ik de weg niet weet de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We zingen over tegenspoed, onrust en twijfel; die we op onze weg kunnen aantreffen (Opw. 377) 
 

 

 

 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;  

moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.  

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!  

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.  

Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.  

Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?  

Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.  

Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!  

Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt:  

neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.  
 

 

 

 

 

 

 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,  

loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luisterlied: ‘You raise me up’ & ‘Het leven van Gien Vrolijk-van Weezel in beeld’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schriftlezing & we zingen een gebed bij de opening van Gods Woord   (Opwekking 687) 
 

 

 

 

 

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is. 

 

Heer leer mij Uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil. U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan, 

spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prediking door Ds. C.C. Stavleu 



 

 In antwoord op de prediking zingen we JdH. 890 
 

 

 

 

 

 

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. 

Bij de grens van leven en dood. 

Heeft de Heiland uw paspoort getekend? 

Met Zijn bloed dat hij reddend vergoot? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein: 

Nog is het tijd, de Heer geeft gena, 

de toegang is vrij door Golgotha. 

Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. 

Is uw paspoort getekend, o mens? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gij kunt zelf de tol niet betalen. 

Zilver en goud verliest daar zijn macht. 

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang. 

Tot het land waar de Heiland u wacht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slotgebed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slotlied: over hoop en begin van nieuw leven   (JdH. 25) 
 

 

 

 

 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. 

Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. 
 

 

 

 

 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held. 

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht. 
 

 

 

 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. 

Die met geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. 
 

 

 

 

 

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan; 

een leven, door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mededelingen & Zegen 

Bij het uitdragen van de kist klinkt ‘Veilig in Jezus’ armen’ (Leger des Heils bundel 518) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het bijwonen van deze dankdienst. 

 

Wilt u deze dienst terug zien / luisteren, of heeft u vragen n.a.v. deze dienst? 

www. DANKDIENST .nl 

 


